
Berry van Aalst  

Mei 2013....een maand om nooit meer te vergeten...langzaam leefden we met de hele familie toe naar de bruiloft van mijn jongste schoonzusje....tot we 

de SMS van haar oudste zus kregen..."Ik ben uitbehandeld....ik ga dood..."  

Mart, we missen je! 

Mei 2013, een maand die voor altijd in ons geheugen gegrift staat....  

Het begon in 2012 met een buikpijntje, maar al snel werd de diagnose kanker gesteld. 

Gelukkig een goed behandelbare vorm, dus het viel allemaal wel mee....Niets bleek minder waar te zijn.... 

 

Daar sta je dan....machteloos, met lood in je schoenen....klaar om afscheid te gaan nemen... 

 

Wat is er nu zo moeilijk aan het weghalen van wat "ondeugende celletjes" zoals mijn dochter het zo mooi om-

schreef...Niets toch? Helaas mocht de kennis die we hebben niet voldoende zijn om een mensenleven te redden... 

 

Daarom moeten we er alles aan doen om te zorgen dat we meer kennis vergaren om zo in de toekomst levens te red-

den. 

 

Hoe? Door niet met samengebonden handen en een neergeslagen blik af te wachten, maar door met een opgeheven hoofd te knallen!! 

 

Samen met enkele duizenden anderen ga ik de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.  
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Steun mijn uitdaging en strijd mee tegen kanker  

http://tyurl.org/mA78eN 

 


